Gods uitverkiezing en onze keuze

"Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren."

Jezus vertelde gelijkenissen om te laten zien hoe de heerschappij van God werkt. Een
van deze gelijkenissen (Mt. 22, 2 - 14) laat een koning zien die een bruiloft organi-
seert voor zijn zoon en gasten uitnodigt voor het bruiloftsfeest. Veel van de genodig-
den slaan de uitnodiging af. Als gevolg daarvan nodigt de koning veel gasten uit die
niet op het feest zouden komen, vooral degenen die normaal gesproken als uitschot
worden beschouwd. De genodigden die niet wilden komen, mogen vervolgens niet
naar het feest komen. Jezus besluit met de zin: "Velen zijn geroepen, maar weinigen
uitverkoren." (Mt 22,14) In deze gelijkenis gaat de uitnodiger ervan uit dat alle geno-
digden welkom zijn. Het 1s dan de beslissing van de genodigden die niet willen ko-
men die ertoe leidt dat ze niet meer naar de bruiloft mogen komen, d.w.z. niet meer
uitverkoren zijn.

God nodigt mensen uit om de verlossing aan te nemen die Hij voor hen heeft be-
reid

God had het volk Israé€l uit Egypte bevrijd, bij de Sinai een verbond met hen gesloten
en hen vervolgens naar de grens van het Beloofde Land geleid. Op dat moment had-
den ze kunnen vertrekken en het Beloofde Land volledig kunnen veroveren. Maar het
volk kwam in opstand en moest vervolgens 40 jaar door de woestijn zwerven totdat
de hele generatie rebellen was gestorven. Daarna had Israél het hele Beloofde Land
kunnen veroveren, maar ze veroverden het niet allemaal, en de overlevende heidenen
leidden de Isra€lieten vervolgens tot afvalligheid van God en steeds weer tot rampen.
David werd koning en zijn koningschap had eeuwig moeten duren, maar de zonde
van zijn opvolgers leidde eerst tot de vermindering en later tot de vernietiging van
zijn koninkrijk.

Jezus zelf nodigde uit: "Komt tot Mij, allen die arbeiden en zwaar beladen zijn, en 1k
zal u rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen. Want Mijn juk is gemakkelijk
en Mijn last is licht." (Mt 11, 28 - 30) En in het laatste boek van de Bijbel, Openba-
ring, staat de uitnodiging: "En de Geest en de bruid zeggen: Komt! en laat wie hoort
zeggen: Komt; en laat wie dorst heeft komen; en wie wil, die neemt het water des le-
vens vrijelijk aan." (Openb. 22:17) De apostel beschrijft zijn bediening met de woor-
den: "Zo zijn wij dan gezanten in Christus' plaats, zoals God door ons roept: Laat u
met God verzoenen." (2 Kor. 5:20) Paulus' hele bediening is een verkondiging van de
genade die God voor ons verworven heeft in Christus en waarvoor we nu niets meer
hoeven te betalen, en een uitnodiging om deze genade dankbaar aan te nemen en erop
te vertrouwen zodat ze ook voor ons effectief kan zijn.

God is soeverein en regeert en Hij ziet alles in het verleden. Heden en toekomst
De moderne wetenschap heeft vastgesteld dat tijd en ruimte en materie en energie



zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Tijd, ruimte en materie zijn samen geschapen
door een uiterst intelligent wezen dat buiten ruimte en tijd bestaat, maar alles ziet wat
er in ruimte en tijd gebeurt en dit alles overal en op elk moment in ruimte en tijd kan
beinvloeden en veranderen. We ervaren hoe de tijd achter elkaar verstrijkt, hoe din-
gen in het verleden zijn gebeurd en hoe beslissingen in het verleden worden bepaald.
Het heden is de tijd waarin beslissingen worden genomen. In de toekomst liggen nog
vele mogelijkheden open, terwijl God alles in het verleden, heden en toekomst tegelij-
kertijd ziet.

Met de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein hebben we nieuwe dingen ge-
leerd over hoe de ruimtelijke en temporele afstand van gebeurtenissen verandert als
ze worden bekeken door een waarnemer die beweegt met snelheid v. Het belangrijk-
ste resultaat is dat gebeurtenissen gezien door de waarnemer in rust niet langer gelijk-
tijdig zijn voor de waarnemer in beweging. Voor een lichtdeeltje (foton) dat wordt uit-
gezonden door een atoom op de zon en dat vervolgens de 150 miljoen km naar de aar-
de aflegt in ongeveer 8 minuten met een snelheid van iets minder dan 300.000 km per
seconde, en dat vervolgens wordt ontvangen in het netvlies van een van onze ogen,
vinden de uitzending en opname van het lichtdeeltje plaats op dezelfde plaats en op
hetzelfde moment. Aangezien dit al gebeurt met zoiets simpels als een lichtdeeltje,
zie ik geen probleem in de aanname dat God de hele kosmos met alle atomen erin in
zijn hele geschiedenis van begin tot eind in het verleden, heden en toekomst met één
blik ziet.

Kunnen we echt beslissen, of staat alles van tevoren vast?

God is de Heer der heren en de Koning der koningen. Maar Hij geeft de mens de keu-
ze. Hij beperkt Zijn soevereiniteit opzettelijk omdat Hij een vrijwillig ja van ons wil.
God is liefde en Hij geeft ons de mogelijkheid om vrijwillig en zonder dwang van
Hem te houden. Daarmee geeft Hij ons een waardigheid die veel van Zijn schepselen
niet hebben. Het is de vrijheid om te herkennen en te beslissen die ons tot beelden
van God maakt. Onze beslissingen zijn zo belangrijk dat ze de loop van de geschiede-
nis beinvloeden. In het boek Jona wordt ons verteld hoe God van plan was om de stad
Nineve te vernietigen, maar hoe deze goddeloze stad zich weer tot God keerde en ver-
der mocht leven. Het is echter mogelijk dat iemand die Gods woorden afwijst en ze
niet wil horen, ze later niet meer kan horen.

We worden door veel dingen onderdrukt die ons willen verhinderen om een vrije be-
slissing te nemen. Satan wil ons vooral manipuleren zodat we de verkeerde beslissing
nemen of zelfs zo in beslag genomen worden door allerlei dingen die ons bezighou-
den. Veel angsten willen ons zo gevangen nemen dat we niet meer helder kunnen den-
ken. Om {iberhaupt een beslissing te kunnen nemen, moet God ons eerst de gelegen-
heid geven om dat te doen. Dat verdienen we niet, maar God geeft het ons graag. Dit
1s de genade van God die voorafgaat aan onze beslissing.



Schept God een groot aantal mensen die vanaf het begin voorbestemd zijn om
verdoemd te worden en een klein aantal dat gered zal worden?

Wat Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 9, vers 15 - 20 lijkt hierop te wijzen. Als
dit echter het geval zou zijn, dan zouden al Gods uitnodigingen aan zondaars zinloos
zijn, net zoals wanneer ik mijn soepborden, tafels en stoelen zou uitnodigen en hen
zou oproepen om hun leven aan Jezus te geven. Elke oproep tot geloof zou dan ook
zinloos zijn. Maar het feit dat God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis
van de waarheid komen, spreekt dit tegen. (1 Tim. 2:4) In de gelijkenis van de uitno-
diging voor het bruiloftsmaal wordt heel duidelijk dat degenen die uitgenodigd waren
in het begin een kans hadden en pas werden uitgesloten nadat ze de uitnodiging had-
den afgewezen. Daarna waren zij de mindere vaten. Als je het boek Handelingen in
zijn context leest, wordt het heel duidelijk dat aan het begin aan Israél wordt aangebo-
den dat als Israél zich zou bekeren, Jezus spoedig zou terugkeren en de tijden van ver-
kwikking zou brengen die in de Bijbel worden beloofd (Handelingen 3, 19 - 21). Isra-
€l had zich kunnen bekeren, maar het weigerde steeds meer en de deuren voor het
evangelie werden steeds meer gesloten. Paulus komt dan tot de conclusie dat Isra€l
gedeeltelijk verhard is totdat het volledige aantal heidenen is binnengekomen en dat
dan heel Israél tot geloof in Jezus zal komen. (Rom. 11, 25 - 26).

Jezus zelf profeteerde dat Jeruzalem en de tempel verwoest zouden worden, dat er
dan grote rampen zouden komen en dat Jezus zou komen zodat iedereen het zou kun-
nen zien. (Mc 13, 26) Blijkbaar verwachtte Jezus nog steeds dat Zijn terugkeer tijdens
het leven van Zijn discipelen zou plaatsvinden.

Waarom is de terugkeer van Jezus, zichtbaar voor iedereen, zo belangrijk?
"Wanneer de Christus, ons leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geo-
penbaard worden in heerlijkheid." (Kol. 3, 4) "Want de reikhalzende verwachting van
de schepping verlangt naar de openbaring van de zonen van God in heerlijkheid, om-
dat zij dan zal worden bevrijd. Want deze schepping is onderworpen aan de vergeefs-
heid, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft, maar in
hoop, omdat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van het verderf
tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de
hele schepping tot nu toe met ons kreunt en weent." (Rom. 8, 19 - 22) Iedereen die
een klein idee heeft van het lijden in de dierenwereld, hoe dieren in angst moeten le-
ven en verslonden worden, en iedereen die zich een beetje kan inleven in de werking
van goddeloosheid en verderf in de menselijke geschiedenis, is geschokt door de gi-
gantische hoeveelheid lijden die zich door de eeuwen heen heeft opgestapeld. Als Je-
zus in de le eeuw na Zijn geboorte voor iedereen in glorie was teruggekeerd, wat zou
de hele schepping en vooral de hele mensheid dan bespaard zijn gebleven? De geno-
cide op de Joden en de Armeniérs, de massaslachting van de twee wereldoorlogen, de
terreur van de Franse Revolutie, van het marxisme, van het nationaalsocialisme en in
naam van de islam, de vele ziekten en epidemieén ... ! Het is duidelijk dat de geschie-
denis niet verliep zoals God het gepland had.



Waarom is Jezus nog niet teruggekeerd in glorie?

Kortom: we waren er niet klaar voor.

Paulus schrijft in 1 Korintiérs 15:51 e.v.: "Zie, ik zeg u een geheimenis: wij zullen
niet allen slapen, maar wij zullen allen veranderd worden, en dat plotseling, in een
ogenblik, bij het geluid van de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de do-
den zullen onvergankelijk opstaan, en wij zullen veranderd worden." Het boek Open-
baring, het laatste boek in de Bijbel, geeft een meer gedetailleerd verslag van wat er
gebeurt bij het klinken van de laatste bazuin: Eerst wordt in de hemel verkondigd dat
God de Vader en Jezus Christus nu eindelijk hun heerschappij hebben opgenomen.
Dan zien we als een teken in de hemel: een vrouw baart een kind, een draak, Satan,
wil dit kind verslinden, maar dit kind wordt weggevoerd naar God en naar Zijn troon.
Deze vrouw is de Kerk van Jezus Christus, die een speciale groep mensen voort-
brengt. Deze groep christenen wordt dan opgenomen in de hemel naar God en naar
Gods troon, terwijl de kerk door God wordt overgebracht naar de woestijn, waar ze
veilig is voor Satan. Er begint nu een oorlog in de hemel, waarin de aartsengel Micha-
€l en zijn engelen oorlog voeren tegen Satan en zijn engelen, wat ertoe leidt dat Satan
en al zijn engelen volledig uit de hemel naar de aarde worden verdreven. En er klinkt
een luide overwinningskreet in de hemel, die luidt: "Nu zijn het heil en de macht en
het koningschap van onze God en het gezag van zijn gezalfde gekomen, want de aan-
klager van onze broeders, die hen dag en nacht voor God beschuldigde, is uitgewor-
pen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord
van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood." (Openb.
12, 10 - 11). Jezus, die van zichzelf kon zeggen "Mij is gegeven alle macht in de he-
mel en op aarde." (Mt 28,18) moest duidelijk wachten op een deel van Zijn lichaam
totdat Hij dit volledig kon ontwikkelen.

Deze overwinning wordt behaald wanneer mensen werkelijk de realiteit van Jezus' of-
fer accepteren en geloven dat dit sterker is dan alle macht van de vijand en alle scha-
de die Satan in hun leven en in elke situatie waar ze mee te maken hebben heeft aan-
gericht. De overwinning van Jezus werkt wanneer we er duidelijk getuige van zijn
voor anderen. En de overwinning van Jezus is vooral effectief wanneer we niet langer
bang zijn voor de dood, wanneer de liefde van God, die niet het zijne zoekt, ons zo
fascineert dat we die koste wat kost willen beleven, omdat die zo mooi en goed is,
omdat God het waard is en omdat ons leven rust in de machtige en tegelijkertijd zeer
tedere hand van God. Als Gods liefde in ons hart valt, maakt ze het onmogelijke mo-
gelijk, in ons en door ons heen.

Later staat er over deze schare: "Zij volgen het Lam waarheen Hij ook gaat" (Openb.
14:4), dat wil zeggen door vernedering, armoede, lijden en dood, naar opstanding,
heerlijkheid en een plaats aan de rechterhand van God, hoog boven alle machten en
overheden. De beproeving waar we nu doorheen gaan als volgelingen van Jezus
"brengt ons een buitengewoon groot gewicht van heerlijkheid, die niet zien op de din-
gen die gezien worden, maar op de dingen die niet gezien worden." (2 Kor 4:17-18).
(2 Kor 4:17-18) Af en toe flitst er hier op aarde al een beetje van deze heerlijkheid op.
Maar bovenal: "Wij roemen in beproevingen, wetende dat beproeving geduld voort-



brengt, geduld proeftijd, en proeftijd hoop. De hoop stelt niet teleur, want de liefde
van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is." (Rom.
5,3-5)

Paulus schrijft in Filippenzen, de brief kort voor zijn dood aan de gemeente die het
dichtst bij hem stond en waarmee hij een bijzonder nauwe band had, dat elke christen
dezelfde innerlijke oriéntatie als Jezus zou moeten hebben: bereid zijn om alles los te
laten en uiteindelijk niets van jezelf te hebben, bereid zijn om door vernedering, lij-
den en dood te gaan om vervolgens door God opgewekt te worden tot een nieuw le-
ven, tot een leven in heerlijkheid en om verheven te worden tot een positie ver boven
alle andere posities. (Fil. 2, 5 - 11)

Waarom koos Jezus dit pad en waarom wil Hij dat wij het volgen?

Ik leerde de zin van Loren Cunningham, de oprichter van Jeugd met een Opdracht,
een zeer ervaren christen. "Als we een geest willen verslaan, moeten we in de tegen-
overgestelde geest komen." Satan wil onathankelijk van God leven en wil daarom zo-
veel mogelijk bezittingen vergaren, machtig zijn door zijn eigen kracht, zijn macht
overal op brute wijze laten gelden ten koste van anderen. Jezus leefde precies het te-
genovergestelde: Athankelijk van God de Vader, niemand manipulerend of dwingend.
Daarom is Zijn gehoorzaamheid aan God altijd vrijwillig en vol vertrouwen, en is de
gehoorzaamheid van Zijn discipelen aan Hem ook altijd vrijwillig. Jezus vertrouwde
erop dat God Hem op het juiste moment alles zou geven wat Hij nodig had en dat de
Vader Hem op het juiste moment gerechtigheid zou geven. En dat is precies hoe Sa-
tan voor eens en altijd werd verslagen. Als wij met deze houding leven, zijn we vrij
van alle aanspraken en alle manipulatie door Satan en wil God ons zeer rijke geschen-
ken geven. Als we op deze manier met Jezus leven, worden we opgenomen in Zijn
natuur, Zijn wezen, en ontvangen we Zijn heerlijkheid en delen we in Zijn heerschap-
pij. Zo vinden we onze ware bestemming.

Als we zo in Christus zijn, zoeken we niet het onze, want we hebben een identiteit in
Christus en ontvangen alles als een geschenk van de hemelse Vader. We vergeten ons-
zelf als we liefhebben, maar juist daardoor worden we een onmiskenbare en onver-
vangbare persoonlijkheid voor God met onze speciale gaven en bedieningen. We er-
varen een innerlijke eenheid in een grote verscheidenheid.

Het is heel goed als we nu hier in dit leven op veel verschillende manieren verlossing,
bevrijding en vernieuwing kunnen ervaren door Jezus en Zijn kostbare nabijheid.
Maar onze bestemming gaat veel verder. We volgen Jezus op Zijn weg van vernede-
ring en lijden en dood hier op aarde, maar ook op Zijn weg van opwekking door God
tot een nieuw leven, van het ontvangen van Gods heerlijkheid en een positie aan de
rechterhand van God, de hoogste autoriteit in de hemel en op aarde (Mt 28,19). Dit is
vandaag al waar voor ons. God heeft ons al samen met Jezus opgewekt en ons samen
met Jezus op de troon gezet (Ef. 2:6). In Romeinen schrijft Paulus: "De Geest zelf ge-
tuigt in onze geest dat wij kinderen van God zijn. Maar als we kinderen zijn, dan zijn



we ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, als we
met Hem lijden, zodat we ook samen met Hem heerlijkheid ontvangen." (Romeinen
8:16-17) Wat we van God zullen ontvangen is zoveel beter en mooier dan alles wat
we nu moeten doorstaan. "Want de kortstondige (verhoudingsgewijs) geringe mate
van verdrukking brengt in veel grotere mate een eeuwig gewicht van heerlijkheid
voort, dat alle maat te boven gaat, voor ons die niet naar het zichtbare kijken, maar
naar het onzichtbare, want het zichtbare is kortstondig, maar het onzichtbare is eeu-
wig. (2Co 4:17-18) "Want ik reken dat het lijden nu niet noemenswaardig is in verge-
lijking met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden." (Rom 8:18)

Hoe komt het dat zo weinig christenen klaar zijn voor dit pad?

Het lijkt mij dat de vijand er heel veel belang bij heeft dat hij ongestoord kan blijven
heersen en de hele schepping en christenen in het bijzonder kan kwellen en terrorise-
ren. Daarom wil hij voorkomen dat christenen zich volledig beschikbaar stellen voor
God. Christenen moeten worden afgeschrikt om God te vertrouwen door een gebrek
aan vertrouwen in God, maar in plaats daarvan proberen zichzelf te beschermen.
Christenen zouden zo bezig moeten zijn met de realiteit van hun aardse leven dat dit
alleen hun hart vult, en er vast van overtuigd moeten zijn dat hun aardse leven uitein-
delijk het enige is dat telt en dat dit perfect in orde is. Ze hebben zich dus thuis ge-
maakt hier op aarde. En ze zijn er diep van overtuigd dat wat ze nu weten genoeg is
en dat ze fatsoenlijk en sterk genoeg zijn om alles aan te kunnen.

Wat moeten we doen?

We moeten de Heilige Geest vragen om onze ogen te openen

a) over God, de Almachtige, die alles weet en ons tot in het kleinste detail kent, die
liefde heeft, niet alleen af en toe of vaak, maar die altijd liefde is, omdat dat Zijn na-
tuur 1s en daarom goed wil doen aan alle mensen en de hele schepping, en die daarom
volkomen betrouwbaar is.

b) over Jezus, zijn Zoon, die uit liefde mens werd zoals wij en door zijn dood aan het
kruis voor ons een volledige verlossing verwierf en het recht verdiende dat iedereen
die dit aanvaardt. vrij is van schuld, deelt in de goddelijke natuur en een geliefd kind
van God wordt. Hij wordt dan deel van een groot organisme, dat aan de ene kant het
lichaam van Christus wordt genoemd en aan de andere kant de bruid van Christus. Je-
zus werd na zijn offerdood door de Vader uit de dood opgewekt. Hij werd door God
op de hoogste plaats gezet, hoog boven alle machten, overheden en autoriteiten. Maar
Jezus heeft Zichzelf zo één gemaakt met ons dat we alles met Hem moeten delen,
Zijn heerlijkheid, Zijn rijkdom, Zijn plaats aan de rechterhand van de Vader in een
eenheid die nooit zal eindigen.

c) De Heilige Geest moet ons de ogen openen voor het feit dat Hij voor altijd in ons
wil wonen, dat Hij ons helpt om de stem van God en dus ook de Bijbel te verstaan,
dat Hij ons in staat stelt om alles wat nodig is met vreugde te doen, vooral door de
liefde van God in ons hart uit te storten, die we er dan alleen nog maar uit hoeven te
laten. Hij laat ons dan elk moment zien wat we op dit moment moeten doen.



d) We kunnen de Heilige Geest vragen om ons onze situatie te laten zien, wie we wer-
kelijk zijn en wat God belemmert om ons Zijn volle zegen te geven. God wil ons ver-
lossing, vernieuwing en overvloedig leven geven. Als we ervoor kiezen om met Hem
te wandelen, is Hij zo bereidwillig om ons echt te helpen herkennen wat ons nog
blokkeert en het van ons af te zetten.

e) Heer, laat ons zien wat U na aan het hart ligt, wat U verlangt!

f) Wees klaar voor alles wat God van je wil, zelfs voor volledig onconventionele ma-
nieren!

g) Leer om 1n alles athankelijk te zijn van God, je kunt het niet alleen met je eigen in-
zicht en kracht!

h) Leef in grote verwachting van wat je te wachten staat.
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