Waarom is het zo eenvoudig
om voor anderen te bidden?

God is liefde, altijd en overal.

God weet precies wat iedereen nodig heeft waarvoor we bidden.

God wil zo graag goed doen aan degenen voor wie we bidden.

En als we houden van degenen voor wie we bidden,

geven we vreugde aan het hart van God, die de liefde in eigen persoon is.
God wacht er dus gewoon op om degenen voor wie we bidden met Zijn liefde te over-
laden, en in antwoord op onze gebeden geeft Hij hen het beste.

Hoe gelukkig zijn zij voor wie we zo vol vertrouwen bidden!

Hoe gelukkig is God als we op deze manier dicht bij Zijn hart zijn!

Hoe gelukkig zijn we die op deze manier volledig leven,

waar we eigenlijk voor gemaakt zijn!
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