Reiner Hennig
Zendingsdienst in de provincie Kanchanaburi
Thailand

Nieuwsbrief 08 - 10 2025
Lum Sum, 19 oktober 2025

Lieve vrienden,

Ik ben jullie erg dankbaar voor jullie gebeden en jullie solidariteit met mij. Tk wil
jullie nu graag iets vertellen over wat er hier sinds begin augustus 2025 is gebeurd.

Wat is de kern van mijn roeping?

Ik was met de openbare bus naar Kanchanaburi gereisd en moest nog bijna 2 uur
wachten op mijn afspraak bij de dokter. Ik ging in een café zitten, bestelde een glas
thee en praatte met God. Daarna schreef ik het volgende in mijn stille tijd boek,
waarin ik de resultaten van mijn stille tijd voor God noteer:

* Heer, ik vertrouw erop dat u goed bent en dat u het goed met ons voorheett.

« [k vertrouw erop dat je me het beste geeft.

« Ik vertrouw erop dat al je instructies het beste voor me zijn.

* Ik vertrouw erop dat al je wegen glorieus zijn, ook al zien ze er nu heel anders uit.
* Ik vertrouw op U dat Uw wegen de beste zijn voor mij en voor vele anderen.

* Ik vertrouw erop dat het doel van onze wegen een onuitsprekelijke heerlijkheid in
licht en liefde is.

* Er is niets beter dan wat jij wilt dat er in ons leven gebeurt.
* Heer, geef me een passie voor U en voor Uw wegen!

* Heer, ik wil dat U volledig in mij gerealiseerd wordt, maar U moet in mij werken
aan het willen en het doen.

 Heer, ik wil leren om van U te houden.
Antwoord:

* Ga met Mij mee en Ik zal je al het andere geven! Schrijf snel wat je nu moet
schrijven en laat al het andere aan Mij over!



Schrijven
Met Gods hulp kon ik de afgelopen drie weken vier schrijfsels afmaken:
a) De christen als leraar

Dit artikel gaat over hoe mijn leven als christen een beslissende hulp kan zijn voor
mijn werk als leraar en een zegen voor iedereen die ik daar ontmoet.

b) Gods keuze en onze keuze

Hoewel God de soevereine Heer is en nu alles ziet in het verleden, het heden en de
toekomst, laat Hij ons de keuze om Zijn uitnodiging te accepteren of af te wijzen. De
dringende en noodzakelijke terugkeer van Jezus in heerlijkheid heeft nog niet
plaatsgevonden omdat niet genoeg christenen er klaar voor waren.

¢) Christelijk huwelijk
Wat is het christelijk huwelijk en hoe kan het worden geleetd?

d) Renaissance en wetenschap

Atheisten geloven dat de Renaissance beweging, die de mens centraal stelde in plaats
van God, een heldere tijd was vergeleken met de "Donkere Middeleeuwen", en dat
het het startpunt was voor de moderne wetenschap. Ik beweer dat beide opvattingen
onjuist zijn.

Deze schrijfsels zijn te vinden op mijn website https://hennig-lumsum-online.de in
de nieuwe sectie 1.6 schrijfsels. Ik zie het schrijven van schrijfsels nu als mijn
hoofdwerk, waarvoor ik 3 - 4 werkdagen per week reserveer. Schrijven is soms heel
vervelend, soms veel werk, en soms stroomt het gewoon. Het is fijn als ik aan
verschillende schrijfsels tegelijk werk.

Mijn website https://hennig-lumsum-online.de

moest worden herzien en de links moesten uitgebreid worden toegevoegd. Nog niet
alle pagina's zijn vertaald in de verschillende talen; sommige heb ik vertaald. Ik werk
meestal een dag per week aan de website.


https://hennig-lumsum-online.de/
https://hennig-lumsum-online.de/

Netheid in huis en op het terrein

Khun O komt elke dag en werkt 7 uur in de tuin en een half uur om de katten eten te
geven. Hij repareert wanneer nodig. Hij haalt 's ochtends met zijn pick-up truck
leerlingen op uit verschillende dorpen zodat ze om 8 uur naar de middelbare school in
Wang Pho kunnen en haalt ze om 15.30 uur weer op van school en brengt ze weer
naar huis. Om de twee weken ga ik met hem en vaak ook met zijn vrouw naar onze
provinciehoofdstad om eten te kopen voor ons, voor de armen en voor onze katten.
Khun Saichon komt twee keer per week voor telkens 4 uur om mijn was te doen, huis
2 en huis 3 schoon te maken en de lunch voor me klaar te maken.

Ik heb zelf één dag per week gereserveerd waarop ik mijn kantoor en slaapkamer
netjes probeer te houden.

Andere regelmatige

Het belang van voorbede is nu belangrijk voor me geworden. Daarom heb ik er elke
dag een half uur van mijn werktijd voor uitgetrokken.

Donderdag is mijn vrije dag. Soms reisde ik naar de provinciehoofdstad. Ik heb ook
een donderdag in een van mijn logeerkamers doorgebracht om weer te gaan
schilderen, maar het lukte me nergens.

Elke zaterdag laat in de middag hebben we een kleine Zweeds-talige gebedsgroep
voor Israél en onze landen via internet.

Ik neem elke twee weken deel aan de zondagse dienst in de Noé€l Church in Wang
Krachae en preek daar vaak.

Binnen 10 weken had ik 2 routineafspraken bij één algemeen arts in de
provinciehoofdstad, maar 5 tandartsafspraken om een kroon te krijgen voor een
hoektand die beschadigd was geraakt.

Ik heb de zondagse dienst in de Mueang Kanchanaburi kerk in onze
provinciehoofdstad twee keer bijgewoond.



Hoe het nu met me gaat

God had me enorm getroost na de dood van mijn lieve vrouw Christine. En ik heb de
pijn van het verlies nooit gevoeld. Maar het werd duidelijk dat ze een groot gat had
achtergelaten. Ze had een roeping voor kinder- en jeugdwerk, maatschappelijk werk
en ontwikkelingshulp. Een paar jaar geleden had ze het kinder- en jeugdwerk al
overgedragen aan Khun Paeng omdat ze besefte dat ze er zelf te zwak voor was
geworden, en een paar maanden later moest dit werk worden be€indigd vanwege de
COVID-maatregelen. Ze werkte toen heel hard vanuit haar rolstoel om donaties voor
de armen in de 3e wereld te verzamelen en door te sturen en ook om de nodige
gesprekken te voeren met donateurs en ontvangers. Ze droeg het belangrijkste deel
van het doorsturen van donaties over aan betrouwbare vrienden. Ik heb het
resterende, veel kleinere deel voortgezet, maar ondertussen mag ik geen donaties
meer doorsturen vanaf mijn rekeningen. Ik denk niet dat dit geldt voor algemene
donaties die naar "Pakistan" of naar "weduwen" gaan.

Het gesprek met Christine, haar bemoediging en correctie, was niet langer. Omdat
God ons beiden de gave van het onderscheiden van geesten had gegeven, was het iets
heel goeds en behulpzaams als we onathankelijk van elkaar allebei dezelfde indruk
van God kregen. Nu ben ik athankelijk van God om aan te vullen wat er ontbreekt.
En ten tweede is het cruciaal dat ik nu doe wat God wil dat ik doe, en dat is Hem
aanbidden, voor anderen bidden en schrijven.

Mijn levensstijl

Een paar maanden voor haar dood zei Christine eens tegen me: "Ik heb de indruk dat
je altijd iets te doen moet hebben. Je kunt er nooit zijn en gewoon niets doen." Het
was waar. Tijden waarop ik gewoon voor God was, waarop ik alles van mezelf voor
God liet vallen en gewoon voor God was, genietend van de schoonheid van de wereld
om me heen, waren zeldzaam geworden. Een vrije dag per week voor mezelf deed me
veel goed.

Ik heb ontdekt dat er veel interessante dingen te zien zijn op het internet. Ik kijk er
dus veel op en er gaat veel tijd voorbij, tijd die ik voor andere dingen had kunnen
gebruiken. Dit wordt extra moeilijk gemaakt door het feit dat mijn nachten hierdoor
heel vaak te kort zijn geworden en ik overdag vaak oververmoeid ben. En als ik moe
ben, heb ik niet genoeg controle over mezelf. Daarom zou een van mijn belangrijkste
stappen nu moeten zijn dat ik mijn werkdag vroeg beéindig, na het avondeten
ontspan, vroeg naar bed ga en op God reken om me te helpen.



Wat gebeurt er nu?

e Een belangrijk deel van mijn leven was en is verborgen met Christus in God.
e Mijn belangrijkste plaats in de toekomst zal zijn om voor God te staan.

e Voorbede voor het lichaam van Christus

e Artikelen schrijven die op onze website worden gepubliceerd. Mij bijzonder na aan
het hart lag: "Hoe moeten wij als christenen omgaan met de geschiedenis van
Duitsland?". Christine had wat materiaal verzameld "over de situatie in de 3e
wereld". Ook belangrijk voor mij zijn geschriften over welke aspecten van het heil
dat Jezus voor ons heeft verworven "christelijke prediking in Thailand" zeker moet
brengen. Voor zover ik kan zien is "christelijke hoop" een onderwerp waar veel
christenen zich nauwelijks op hebben gericht.

e Er zijn een aantal boeken die ik wil lezen en daar moet ik tijd voor maken, en het
zal goed zijn als ik bepaalde hobby's cultiveer.

e Ontmoetingen (op verzoek) met de rooms-katholieke bisschop van Ratchaburi, die
verantwoordelijk is voor onze provincie, en met het hoofd van de Russisch-orthodoxe
kerk in Thailand.

Deze nieuwsbrief was een paar dagen voor de geplande deelname aan de Y WAM-
conferentie klaar. Ik besloot deze conferentie in de nieuwsbrief op te nemen omdat ik
daar belangrijke impulsen verwachtte.

Aanvulling: Conferentie van YWAM Thailand 14 - 18. 10. 2025

Ik leerde de internationale Youth with a Mission (Y WAM) beweging kennen toen ik,
na een ingeving van de Heilige Geest, deelnam aan de YWAM miissie tijdens de
Olympische Spelen in Miinchen in 1972. Wat ik daar leerde had een beslissende en
blijvende invloed op mijn leven. Ik werd bereid om Gods roeping in mijn leven te
volgen en als zendeling naar het buitenland te gaan. Dit leidde ertoe dat ik me in 1973
op Gods aanwijzing aansloot bij de Jesus Bruderschaft Gnadenthal (JB) en
vervolgens in 2010 Gods roeping volgde voor de zending in Thailand. De JB had
goede relaties met YWAM en haar Duitse tak Jugend mit einer Mission (JmeM). Toen
ik vanaf 1988 als deel van de JB in Frankfurt am Main woonde, had ik warme
contacten met de broeders en zusters van JmeM in Frankfurt. Ik heb daar een paar
maanden in een JmeM gebedsgroep gediend. Mijn latere vrouw Christine diende een
aantal jaren met veel plezier in een JmeM-team dat werkte onder prostituees in de
stationsbuurt van Frankfurt. Toen we samen in Thailand woonden, kwamen we in
contact met het echtpaar Arun en Paeng Phummarin, die een Y WAM-bediening
runnen in een dorp 30 kilometer verderop in ons district (Amphoe Sai Yok). Onze
relatie werd steeds hechter en toen Christine te zwak werd voor haar kinder- en



jeugdwerk, nam Khun Paeng het werk over. Door de Covid-maatregelen moest het
echter al snel worden be€indigd. Sinds Christine terminaal ziek werd, hebben ze heel
goed voor ons gezorgd. Na Christine's dood zien ze me nu als een familielid en
hebben ze me beloofd dat ze me in huis zullen nemen en voor me zullen zorgen als
dat nodig is.

Ze nodigden me uit voor de conferentie voor alle Y WAM-werkers, die elke twee jaar
plaatsvindt. Daar ervoer ik een prachtig stuk geschiedenis van het Koninkrijk van
God in Thailand en een visie en toekomstperspectief die me heel goed leken. Ik heb
veel individuele ontmoetingen meegemaakt, die allemaal gekenmerkt werden door
liefde en respect. Voor mij was deze conferentie een zeer sterke bevestiging en
bemoediging voor mijn zendingswerk van literatuur en de wetenschap dat dit werk,
zoals ik het zie, internationaal urgent en nodig is. Ik kijk er nu naar uit om mijn werk
voort te zetten en ben zeer gemotiveerd om mijn tijd zorgvuldig te beheren.

Ik groet u hartelijk met dankbaarheid

Hoogachtend Feocner %/my
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Bankrekening voor donaties zonder|Bankgegevens voor donaties waarvoor een

donatiebewijs: donatiebon nodig is:

Dr. Reiner Hennig Missionsverein Lasst uns gehen e.V.
Pax-Bank fur Kirche und Caritas e. G. Kéln | Sparkasse Bamberg

BLZ 37060193 Konto 810 918 227

IBAN: DE07 3706 0193 0036 7010 13 BLZ 770 500 00

BIC: GENODED1PAX IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227

BIC: BYLADEM1SKB
Voor donaties die via deze rekening|Beoogd doel: Missionare Hennig
worden gedaan, kunnen geen dona-|Geef absoluut aan!
tie-bonnen worden uitgegeven.

Is vereniging zonder winstoogmerk mag de zen-
dingsvereniging belastingverlagende schenkings-
bewijzen voor Duitsland uitgeven en doet dit één
keer per jaar.

Mijn bankrekening in Thailand: Mijn bankrekening in Thailand:
DR. HENNIG REINER GEORG
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