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Wanneer God ons roept voor een opdracht,
Hij geeft ons alles wat we hiervoor nodig hebben.

Als God ons roept voor een opdracht, of het nu een dringend bevel is of een heel stil,
teder verzoek dat God nauwelijks durft uit te spreken, dan kunnen we er zeker van
zijn dat God ons alles zal geven wat we nodig hebben om het uit te voeren.

We hebben het hier over de God die hemel en aarde uit het niets schiep door Zijn
krachtige woord. God maakt dan het onmogelijke mogelijk in ons en om ons heen.
Toen Jezus Petrus vroeg om midden in een gevaarlijke storm over het water op het
Meer van Galilea naar Jezus te lopen, die zelf over het water liep, gehoorzaamde Pet-
rus en was hij in staat om over het water te lopen - iets wat geen mens alleen kan.
Maar toen Petrus zijn ogen van Jezus afwendde en naar de wind en de golven keek,
zonk hij en moest hij zich door Jezus uit het water laten trekken (Mt 14,28 - 31).

Eigen ervaringen
God leidde mij en mijn vrouw Christine ertoe om op de rijpe leeftijd van 59 en 56
jaar voor het eerst in ons leven te trouwen en Hij liet ons door moeilijke situaties
gaan. Mijn vrouw kreeg 4 hartaanvallen en we moesten meer dan 9 maanden heel be-
wust naar haar dood toe lopen. Toch hield God ons bij elkaar en we voelden dat ons
huwelijk in de loop der jaren steeds mooier werd. We hadden voor ons huwelijk be-
sloten dat we wilden "leven door geloof". Dit betekende dat we erop vertrouwden dat
God ons alles zou geven wat we nodig hadden voor onszelf en voor onze bediening in
Thailand, en dat we niemand om hulp zouden vragen. Dit hebben we het grootste deel
van de bijna 15 jaar van ons huwelijk gedaan; we hebben in die tijd maar twee keer
mensen om financiële hulp gevraagd. En toen we moesten beslissen of Christine's tu-
mor operatief verwijderd moest worden, vertelden we onze vrienden in de nieuws-
brief van mei 2024 welke alternatieven we hadden en wat de kosten in elk geval wa-
ren, maar zonder om financiële steun te vragen. Voor de rest voorzag God in ons le-
vensonderhoud zonder dat we het anderen vroegen. Onze gedeelde ervaringen hebben
me aangemoedigd om God te blijven vertrouwen voor alles in mijn leven en om door
geloof te leven. We vonden het allebei een leiding van God dat Christine om donaties
vroeg voor arme christenen in India, Pakistan en Bangladesh en deze donaties door-
gaf.

Ervaringen van anderen
Een Amerikaans zendingsechtpaar zei: "We leven nu al 34 jaar door het geloof. Het
eerste jaar was moeilijk, maar sindsdien gaat het heel goed met ons." Georg Müller,
een Duitser die in de 19e eeuw in Bristol in Engeland woonde, zag zichzelf ertoe ge-
leid om door geloof te leven en verschillende weeshuizen te bouwen, en hij heeft dit
tot in detail gedocumenteerd. Hij werd een rolmodel voor velen, waaronder Christine.
Voor mij werd een paperback van M. Basilea Schlink, de oprichtster van de Evangeli-
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sche Zusterschap van Maria, getiteld "Werkelijkheden - Gods werk vandaag ervaren"
een uitnodiging om de weg van het leven door geloof te volgen.

Uit de geschiedenis
Als onderdeel van mijn studie geschiedenis merkte ik hoe het leven vanuit het geloof
een enorme invloed had op de wereldgeschiedenis. Er zijn gedetailleerde lijsten van
veel dorpen en al hun inwoners in West-Europa in de 8e en 9e eeuw. Het is opvallend
dat bijna alle boerenfamilies in die tijd maar één of twee kinderen hadden. Dit was
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de oogstopbrengsten in die tijd zo laag waren
dat een bushel gezaaid graan slechts twee bushels graan opleverde. Men ging er waar-
schijnlijk van uit dat de boerderij niet meer dan 2 kinderen kon onderhouden, dus
moet worden aangenomen dat de overtollige kinderen direct na de geboorte werden
gedood. In de 10e eeuw was er een christelijke vernieuwingsbeweging in West-Euro-
pa die het doden van zuigelingen niet langer toestond. Dit betekende dat er veel meer
monden gevoed moesten worden en dat er veel meer arbeiders opgroeiden dan er in
het dorp nodig waren. Er werden betere methoden gevonden om dierlijke tractie te
gebruiken, een succesvollere methode om de velden te bewerken en vooral een nieuw
type ploeg waarmee zware kleigronden bewerkt konden worden, die zeer vruchtbaar
bleken te zijn. Met de vele nieuwe arbeiders was het vervolgens mogelijk om bossen
te kappen en zeegebieden met dijken af te snijden en droog te leggen, waarbij beide
methoden werden gebruikt om nieuwe landbouwgrond te winnen en nieuwe dorpen te
stichten. De dorpen produceerden nu veel meer dan ze verbruikten. Dit maakte het
mogelijk om een textielindustrie te ontwikkelen, handelsrelaties uit te breiden en ste-
den te stichten. Europa, voorheen een klein aanhangsel van Azië, kreeg een kwart van
de wereldbevolking en was in staat om al zijn vijanden te verslaan: de Islam, de Scan-
dinaviërs en de Hongaren. Het slaagde er zelfs in om de Scandinaviërs en Hongaren
succesvol te integreren in het christelijke Westen. De universiteiten en de fundamen-
ten van de moderne wetenschap en technologie werden toen in de steden gevestigd.

En het waren de christelijke deugden zoals liefde voor de waarheid, eerlijkheid, ijver
en onbaatzuchtige dienstbaarheid die door velen in Pruisen werden beleefd en die er-
voor zorgden dat Pruisen binnen een eeuw opklom van een aanhangsel van Rusland
tot de sterkste militaire macht van Europa en zeer succesvol werd op het gebied van
wetenschap en onderzoek en in het zakenleven. De effecten van onze persoonlijke
toewijding aan God en onze gehoorzaamheid aan Zijn leiding gaan veel verder dan de
beperkte sfeer van ons persoonlijke leven.

Hoe kunnen we leren om God te vertrouwen?
● We moeten ervoor zorgen dat niets in ons leven God in de weg staat.
● We moeten besluiten om iedereen te vergeven, ook iedereen die ons beledigd,

bedreigd, gekwetst, geschaad of zelfs ons leven gedeeltelijk of helemaal ver-
woest heeft.

● We moeten besluiten om iedereen die we tegenkomen lief te hebben met de
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liefde van God, zelfs degenen die absoluut niet geliefd zijn.
● We moeten altijd besluiten om elke zonde waarvan we ons bewust worden voor

God te brengen, ons ervan los te maken en God om vergeving te vragen.
● We moeten God om Zijn hulp vragen. Hij helpt graag de zwakken en degenen

die zichzelf niet kunnen helpen.
● We willen God beter leren kennen in Zijn almacht en liefde.
● We moeten de kleine stappen van vertrouwen die we gaan zetten oefenen. Hoe

meer we vertrouwen oefenen in de kleine stapjes, hoe meer ons vertrouwen
groeit en hoe meer we klaar zijn voor grotere stappen van vertrouwen.
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