
Reiner Hennig
Zendingsdienst in de provincie Kanchanaburi

Thailand

Nieuwsbrief  05  2025

Lum Sum, 29 mei 2025

Beste vrienden,    

Ik ben erg dankbaar voor de vele tekenen van solidariteit die ik de afgelopen weken
heb ontvangen. Ik wil jullie nu graag iets vertellen over wat er hier op dit moment
gebeurt. Ik heb het georganiseerd in vragen en antwoorden om het gemakkelijker te
begrijpen te maken.

Je vrouw Christine stierf meer dan 2 maanden geleden. Hoe gaat het nu met je?

1) Het is normaal voor christenen om hun echtgenoot of echtgenote weer op te
moeten geven.
Mijn ervaring is anders dan die van veel andere christenen. Al tientallen jaren leef ik
met het feit dat we hier op aarde niets kunnen vasthouden. Ik volg Jezus, die bereid
was alles los te laten en niets als blijvend bezit vast te houden. Alles: daar vallen
materiële zaken onder, maar ook kennis, zeggenschap, overzicht, eer en reputatie. En
ook allerlei relaties. Bij Jezus betekende dit dat Hij zelfs bereid was om voor ons tot
vloek (Gal 3:13) en zonde (2Ko 5:21) gemaakt te worden en zo de verlating door God
te  ervaren  (Mt  27:46).  Jezus,  die  als  God  was,  werd  zo  zwak  dat  Hij  niets  van
Zichzelf  kon  doen,  maar  voor  alles  afhankelijk  was  van  Zijn  hemelse  Vader
(Johannes 5:19).

Voor  ons  huwelijk  hadden  we  het  over  cruciale  dingen  gehad:  God  zou  altijd
belangrijker moeten zijn dan de echtgenoot en de echtgenoot belangrijker dan al het
andere hier op aarde. We besloten God te vertrouwen dat Hij ons alles zou geven wat
we nodig hadden voor ons leven en onze bediening. We waren klaar voor welk pad
God ons ook zou leiden. Dit betekende ook de bereidheid om paden te bewandelen
die niet door anderen bewandeld waren en dus om als pioniers te leven. 

God  boven  alles  stellen  betekende  voor  ons  ook  dat  we  bereid  waren  om  te
accepteren  dat  God  onze  partner  op  elk  moment  van  ons  kon  wegnemen.  Deze
beslissing was de voorwaarde voor het  aangaan van een toegewijde relatie en we
leefden elke dag van ons huwelijk tot het einde toe naar deze beslissing.
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2)  Was Christine  zo onbelangrijk voor je  dat  je  haar gemakkelijk weer kon
opgeven?
Toen we na onze huwelijksreis een paar dagen de tijd namen om naar de stem van
God te luisteren, waren we compleet verrast dat we totaal eensgezind waren in ons
geestelijk  oordeel  over  zaken,  prediking  en  mensen.  We  hadden  deze  eenheid
gedurende  ons  hele  huwelijk  tot  het  einde,  en  we  zagen  het  als  een  heel  groot
geschenk. We besloten om alleen te doen waar we geestelijk eensgezind over waren.
We konden altijd heel snel herkennen wat Gods wil voor ons was en hoefden er nooit
over  te  discussiëren.  Dit  maakte  onze  dienst  aan  God heel  gemakkelijk,  zelfs  de
moeilijke beslissingen aan het einde van Christines leven.

Het bleek dat we allebei de gave hadden om geesten te onderscheiden. Mensen met
deze gave bewandelen vaak een heel eenzame weg als iedereen enthousiast is en ze
zelf misselijk worden omdat ze zien dat  de weg die ze gekozen hebben naar het
verderf leidt. Als twee mensen met deze gave samen zijn, is het voor beiden veel
gemakkelijker omdat de Heilige Geest de zienswijze van de ander kan bevestigen. Ik
ben  heel  dankbaar  dat  ik  in  Christine  een  persoon  had  met  wie  ik  dingen  kon
bespreken en harmoniseren. We bespraken en deelden bijna alles in ons huwelijk, des
te meer omdat ons huis ook onze werkplek was en we het huis niet uit hoefden om te
werken.

Ik  waardeerde  Christine  echt  als  een  echte  tegenhanger  en  als  een  zeer  goede
aanvulling op mijn bediening. We hadden een aanzienlijk verschil in opleiding, ik had
meer dan 14 jaar aan de universiteit gestudeerd, Christine nooit, maar dit verschil
heeft ons nooit gehinderd en ik heb altijd veel waarde gehecht aan Christines oordeel
en haar altijd met groot respect behandeld. We zagen elkaar als een team waarin onze
gaven en roepingen elkaar aanvulden. Naast onze gemeenschappelijke roeping om
lief te hebben, te prediken en te onderwijzen, had Christine een speciale roeping voor
sociaal werk, dienstbaarheid aan de armen en ontwikkelingshulp en bracht dit ook
sterk in in ons gezamenlijke ambt. Ik ervoer dit als een bijzondere verrijking van onze
gezamenlijke  bediening,  die  daardoor  veelomvattender  en  vruchtbaarder  werd.
Zonder  haar  zou  ik  er  nooit  aan  gedacht  hebben  om  naar  India,  Pakistan  en
Bangladesh te reizen en daar te dienen.

Christine had een heel moeilijk verleden met Jezus achter de rug, was creatief en het
werd steeds duidelijker dat ze heel gevoelig was. Dit en haar toewijding aan God,
klaar voor elk pad, maakte haar een zeer aantrekkelijke vrouw voor mij.

3) Van iemand houden en hem laten gaan - hoe gaat dat samen?
Veel huwelijken beginnen met wederzijdse erotische aantrekkingskracht. Als het goed
gaat, leidt deze aantrekkingskracht vervolgens tot onbaatzuchtige liefde (agape). Ik
heb zelf zo ervaren dat mijn natuurlijke vermogen om lief te hebben niet voldoende
was, maar dat God altijd genoeg liefde door me heen liet stromen als ik Hem daarom
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vroeg. De basis van onze huwelijksrelatie was dus niet de gevoelens die we voor
elkaar hadden, maar het verbond dat we met elkaar voor God hadden gesloten en de
agape die we God toestonden om ons voor elkaar te geven. Ik trouwde met Christine
omdat ik de indruk had dat God dat wilde. Ik zag haar nooit als mijn bezit of als een
deel van mij, maar als een persoon die voor een bepaalde tijd door God aan mij was
toevertrouwd, zodat ik van haar kon houden, haar kon dienen en haar kon helpen te
worden wat God voor ogen had met haar leven. Van Gods liefde wordt gezegd: Die
zoekt niet het hare. (1Ko 13,5) Deze liefde is niet bezig met haar eigen vervulling,
maar dat degene die op deze manier wordt bemind het beste ontvangt. Daarom bindt
deze liefde degene van wie ze houdt niet, maar bevrijdt ze hem. Deze liefde van God
maakte het voor mij mogelijk om de weg met Christine te bewandelen tot haar laatste
hartslag.

4) Voor een christen is de dood de deur naar iets moois.
In ons eerste jaar samen in Lum Sum kregen we te horen dat ons leven in gevaar was
door  criminelen.  In  een  bepaalde  situatie  verwachtten  we  een  onmiddellijke
bedreiging, maar na een paar minuten verloste God ons van de doodsangst en vele
andere angsten. De basis hiervoor was dat we allebei al voor ons huwelijk wisten dat
het voor een christen die met God verzoend is veel beter en mooier is om te sterven
en  bij  Christus  te  zijn  dan  om hier  op  aarde  te  leven  (Fil.  1:23).  Sinds  die  tijd
vreesden we onze dood niet meer, maar keken we ernaar uit om naar huis te gaan.
Voor een christen is de dood geen verschrikkelijk zwart gat, maar een deur naar een
leven  van  liefde,  vrede,  vreugde  en  licht  dat  nooit  zal  eindigen  en  waarin  alle
onbeantwoorde vragen worden opgelost. En ik gun dit mijn geliefde Christine van
harte en verheug me met haar.

5) We waren heel goed voorbereid op het afscheid.
Omdat we niet bang waren voor de dood en God vertrouwden, lieten we God kiezen
of Hij Christine wilde genezen of haar mee naar huis wilde nemen, en toen bleek dat
ze over een paar maanden zou sterven, accepteerden we dit heel bewust. We hadden
meer dan negen maanden om afscheid van elkaar te nemen. Gedurende deze tijd werd
ze met de dag zwakker en werden haar mogelijkheden en haar cirkel van het leven
steeds beperkter. We konden haar afscheidsdienst in onze aanbiddingskapel in Lum
Sum en haar uitvaartdienst in de Noëlkerk plannen en bespreken wat er nodig was na
haar  dood.  Deze  lange  afscheidsperiode  maakte  het  voor  ons  beiden  veel
gemakkelijker.  Als  haar  echtgenoot  bevestigde  ik  bewust  Christine's  weg naar  de
dood en vroeg God uiteindelijk, toen ze niet meer kon ademen, om haar mee naar
huis te nemen en gaf haar daarna dankbaar aan God terug. Dat was voor mij het einde
van de rouwfase.
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6) Maar is de dood van Christine geen groot verlies?
Ze is een groot verlies voor veel van de armen die ze heeft geholpen, vooral in India,
Pakistan  en  Bangladesh,  maar  ook  hier  in  Thailand.  Mijn  naaste  collega  is
teruggeroepen en ik ben nu volledig en alleen verantwoordelijk voor onze huizen,
tuinen en personeel. Het is een grote verandering voor me en ik heb het gevoel dat ik
de  afgelopen  twee  maanden  niet  zoveel  gedaan  heb  kunnen  krijgen.  Maar  we
geloofden  allebei,  en  ik  blijf  geloven,  dat  God  zich  volledig  bewust  is  van  de
gevolgen van Zijn beslissingen en liefdevol zorgt  voor degenen die achterblijven.
Dus  ik  ben dankbaar  dat  ons  personeel  me  blijft  steunen  en  dat  alles  wat  ik  de
afgelopen weken  nodig  had er  was.  Ik  geloof  dat  God zal  voorzien  in  alles  wat
ontbreekt, me zal leiden en me alles zal geven wat ik elke dag en in de toekomst
nodig zal hebben.

7) Wat valt er nog meer te melden over de afgelopen weken?
Op mijn terrein staat de aanbiddingskapel en 2 huizen, een groot huis (hoofdhuis of
huis  2)  en  een  klein  huis  (bijgebouw of  huis  3).  De  laatste  negen  maanden  van
Christines leven was ons leven samen voornamelijk in huis 3 geconcentreerd. Na het
overlijden  van  Christine  besloot  ik  om  beide  kamers  van  Christine  terug  te
veranderen in gastenkamers, en met de actieve hulp van mijn personeel slaagde ik
daarin.  Christine's  kleren werden weggegeven in het  dorp en  haar  kantoorspullen
werden  geïntegreerd  in  mijn  kantoor.  De  keuken  in  huis  2  wordt  momenteel
gereactiveerd.

Ik ben erg dankbaar voor mijn vriendschap met de Noëlkerk, die ons erg steunt. Ik
woon er elke tweede zondag de dienst bij en preek er ook.

Op  onze  website https://hennig-lumsum-online.de  Ik  heb  het  nieuws  over  het
overlijden van Christine opgenomen.

8) Wat valt er te zeggen over donaties en financiën?
Net als vroeger zie ik het als mijn manier om erop te vertrouwen dat God me zal
voorzien van alles wat ik nodig heb. Daarom wil ik nooit om donaties voor mezelf
vragen. 

Medewerkers van de Pax-Bank hebben mij geïnformeerd dat de rekening op naam
van Margarete Hennig, IBAN DE16 3706 0193 0036 6760 19, waar ik nog steeds
volledige toegang toe heb, over een paar maanden zal worden opgeheven. Daarom
moeten alle donaties en doorlopende opdrachten die tot nu toe zijn overgemaakt of in
de toekomst zullen worden overgemaakt, worden overgemaakt naar de rekening: Dr.
Reiner Hennig, IBAN DE07 3706 0193 0036 7010 13. Helaas heb ik in de vorige
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nieuwsbrief het verkeerde rekeningnummer vermeld. Mijn excuses hiervoor!

Medewerkers  van  Pax-Bank  hebben  mij  laten  weten  dat  ik  als  particulier  geen
donaties meer mag overmaken van mijn Pax-Bank rekening. Voor zover ik kan zien,
is het mogelijk voor donateurs om mij geld te geven voor doelen in de 3e wereld en
ik  kan  dan  kiezen  voor  welke  doelen  ik  het  gebruik.  Als  iemand  een  bepaalde
ontvanger in de 3e wereld wil steunen, kan hij het geld tegen lage kosten zelf naar
hem  overmaken  via  WISE.  Ik  geef  geïnteresseerden  graag  meer  gedetailleerde
informatie.

Zoals  voorheen zal  ik  de  kosten  voor  overboekingen naar  de  3e  wereld  volledig
betalen en geen administratiekosten in rekening brengen.

9) Wat gebeurt er daarna?

Zowel in april als in mei heb ik telkens 4 dagen doorgebracht waarin ik veel tijd nam
om ongestoord naar God te luisteren en me concentreerde op mijn huidige situatie en
mijn toekomstperspectief. De antwoorden op deze vraag kwamen voort uit wat ik bij
deze gelegenheden en elders hoorde:

● Ik heb wat tijd nodig om te ontspannen en bij te komen voordat ik weer
aan het werk ga.

● Het is nu een kwestie van de komende weken duidelijk maken waar ik
precies zal passen en waar mijn plaats in het lichaam van Christus in Thailand
in de toekomst zal zijn.

● Ik zie een heel duidelijke leiding van God om niet te hertrouwen na de
dood van mijn vrouw Christine.

● Gods genade is vooral krachtig in de zwakken. God heeft genoeg voor
mij.

● Ik  heb  een  aantal  christelijke  teksten  te  schrijven  en  kan  meteen
beginnen:

a) Tot de geschiedenis van Duitsland

b) Biografie van Christine

c) De situatie in de 3e wereld

d) Priesterlijk leven vandaag

e) Waar zijn de mensen die bereid zijn om Gods wensen te 
beantwoorden?

f) Over de prediking van het Evangelie in Thailand
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g) De christelijke hoop  

● Ik word verondersteld mensen te helpen de genade van God te begrijpen
en wat het kan doen en hoe gemakkelijk het is om het te ontvangen.

● In Christus delen we in de goddelijke natuur en zijn we erfgenamen van
God en mede-erfgenamen met Christus. Dit is een positie die ver boven alles in
dit universum uitstijgt.

● Als het waar is dat God alles tot in het kleinste detail weet, als het waar
is dat Hij sterker is dan alle machten die God vijandig gezind zijn, en als het
waar is dat Hij liefde is, altijd en overal, dan volgt daaruit noodzakelijkerwijs
dat er een heel bijzondere zegen ligt in de wegen die Hij ons leidt; en dat ze
veel goeds teweegbrengen, zelfs waar we ze niet begrijpen en waar ze pijnlijk
voor ons zijn. "Maar wij weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen
die God liefhebben" (Rom. 8:28) "Onze huidige kleine maat van verdrukking
brengt overweldigend een veel grotere eeuwige maat van heerlijkheid voor ons
voort, die niet kijken naar de dingen die gezien worden, maar naar de dingen
die ongezien zijn." (2 Kor 4:17 - 18) Van daaruit wordt licht geworpen op de
moeilijke weg die Christine aflegde en het  schijnbaar onbeduidende tijdstip
van haar dood.

● Een belangrijk deel van mijn leven was en is verborgen met Christus in
God.

● Mijn belangrijkste plaats in de toekomst zal zijn om voor God te staan.

Ik groet u hartelijk. Met dankbaarheid

Hoogachtend Reiner Hennig
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Mijn Thaise adres:   
Dr. Reiner Georg Hennig
299 Moo 2 
Tambon Lum Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand 
Tel. ( 0066 ) - 34 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com   
Web: https://hennig-lumsum-online.de

ดดอกเตอรร ไรนน่า จอจชร เฮดนนนิก
299 หมมน่. 2
ตตตำบลลลลมสลลม
อตตำเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบบุรรี 71150 
โทร 034 - 585054

Bankrekening  voor  donaties  zonder
donatiebewijs:

Dr. Reiner Hennig
Pax-Bank e. G. Köln
BLZ    37060193
IBAN: DE07 3706 0193 0036 7010 13 
BIC:   GENODED1PAX

Voor  donaties  die  via  deze  rekening
worden  gedaan,  kunnen  geen  dona-
tie-bonnen worden uitgegeven. 

Bankgegevens  voor  donaties  waarvoor  een
donatiebon nodig is:

Missionsverein Lasst uns gehen e.V.
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: BYLADEM1SKB 
Beoogd doel: Missionare Hennig 
Geef absoluut aan!

ls  vereniging  zonder  winstoogmerk  mag de  zen-
dingsvereniging  belastingverlagende  schenkings-
bewijzen voor Duitsland uitgeven en doet dit  één
keer per jaar.

Mijn bankrekening in Thailand: 

DR. HENNIG REINER GEORG
Konto-Nr.: 735-0-42273-3
Filiale: Sai Yok
Bank: Krungthai Bank

Meine Bankverbindung in Thailand: 
DR. HENNIG REINER GEORG

เลขททที่บบัญชทที่ 735-0-42273-3

สตำขตำ ไทรโยค
ธนคตำร กรลงไทย
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